
Seizoen  2023/2024





Voor je ligt de jeugdwerkgids. In deze gids vind je
alle informatie rondom het jeugdwerk in de

Gereformeerde Kerk Wierden. We willen een
levendige kerk zijn waar ook jonge mensen zich
thuis voelen en God leren kennen. Je bent meer

dan welkom bij al onze activiteiten, we vinden het
zelfs helemaal top als jij komt!



Tijdens de ochtenddienst op zondag en bij de gezinsdiensten
op feestdagen, is er kinderoppas voor kinderen van 0 tot en
met 3 jaar.
Er klinken liedjes over Jezus, er zijn christelijke kleurplaten, er wordt
voorgelezen en er is allerlei speelgoed aanwezig, zoals een keukentje,
fietsjes, poppen en puzzels. Ook hangt er een krijtbord waarop lekker
gekleurd kan worden. Mocht een kindje zich toch niet prettig voelen en
blijven huilen, dan staan wij met het kindje in de deuropening van de
kerk en kan de ouder het kind troosten. 
Als leiding worden er 2 volwassenen en 2 tieners ingepland. 

De vernieuwde oppasruimte bevindt zich in de kelder van het
OC.
Van harte welkom bij de oppasdienst!                                       



Komend seizoen willen we de krabbeldienst opzetten. Dit is een
'kerkdienst' voor de allerkleinsten. Kinderen van 0 - 6 jaar oud zijn
welkom voor een samenkomst helemaal gericht op het jonge kind. Met
een liedje, een klein verhaaltje, een toneelstuk en gezellig samenzijn
willen we onze allerjongsten meenemen in het 'kerk-zijn' en het samen
God leren kennen. Houd het kerkblad goed in de gaten om te zien
wanneer de krabbeldienst begint!

Groetjes Nynke Stam-ter Horst

voor vragen kun je mailen naar:
Nynke_terhorst@hotmail.com

      



Elke zondag bieden we tijdens de kerkdienst kindernevendienst aan voor
de kinderen van groep 1 t/m groep 8.

Tijdens de schriftlezing, preek en een lied hebben we in onze eigen ruimte,
onze eigen tijd waarop we het met de kinderen over de bijbel en over God

en Jezus hebben. Dit doen we in 3 groepen: groep 1/2, groep 3/4/5 en
groep 6/7/8. We werken met de methode van Bible Basics (van het

Nederlands Bijbelgenootschap). We starten met een verhaal en gaan
daarna aan de slag met een verwerking. Dat kan een knutselwerkje zijn

(vaak voor de jongere groepen) of een quiz, een spel of een proefje. Hierbij
wordt het onderwerp op een speelse manier zichtbaar gemaakt. We vinden
het belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen in de kerk! Dat ze gezien

worden.
Twee keer per jaar, met Kerst en Pasen, hebben we een project. Dit loopt

een aantal weken (tijdens advent en de lijdenstijd) en in die weken
besteden we in de kerk en tijdens de kindernevendienst aandacht aan het
project en werken we toe naar de feestdag. Dit wordt afgesloten met een
gezinsdienst, waarin we altijd proberen iets speciaals voor de kinderen in

onze gemeente te doen.
Als kinderen afscheid nemen van de basisschool, organiseren wij een

overstapdienst, waarbij ze van harte uitgenodigd worden mee te doen met
de tienerkerk en catechisatie

We hopen je te zien tijdens de kindernevendienst! Welkom!



Is de kerk nog leuk na de kindernevendienst?? 
Nou, nee, echt cool is anders. 
Maar een aantal keren per jaar is er wel tienerdienst. Speciaal voor jou dus!
Even onder elkaar, alleen met leeftijdsgenoten, hoe leuk is dat?
In de kelder van het ontmoetingscentrum, in de lounge komen we bij elkaar.  
We praten over dingen die jou bezighouden maar ook over God, Jezus en de
Bijbel. Dat praten mag, maar hoeft natuurlijk niet hè! Je mag (er ook)
gewoon zijn, zoals je bent!  
Het is voor de tieners van het voortgezet onderwijs. Dit jaar pakken we het
iets anders aan. We willen elke maand een tienerkerk organiseren voor de
klassen 1 t/m 4.
Hieronder kun je zien wanneer er tienerkerk is. Maar  omdat je dit boekje
niet altijd bij je hebt zetten we het ook op de site https://www.gkwierden.nl/  
en in onze appgroep! Geef vast je nummer joh, dan mis je het niet! 
Je kunt ons appen op 0620367712. Je kunt ons ook eerst bellen als je meer
wilt weten.

Wij vinden het tof om jou te ontmoeten! 
Arjan, Maureen, Arjan, Johan, Bastiaan en Kirsten

Wanneer is er tienerkerk? Zet 't in je agenda!

8 oktober 2023                  
12 november 2023           
10 december 2023             
14 januari 2024                   
11 februari 2024   
10 maart 2024
14 april 2024
26 mei 2024 
                  
23 juni 2024 (seizoensafsluiting)



Welkom bij de jeugddienst! 5x per jaar organiseren wij een dienst speciaal
voor jonge mensen! 

Dit zijn vieringen voor en door jongeren. In deze diensten wordt het
evangelie op een begrijpelijke manier verwoord. Daarbij hopen wij dat het

geloof voor jou gaat leven! In een jeugddienst is er ruimte voor jongeren om
vorm te geven aan een eigen kerkdienst. Deze dienst kan vele vormen

aannemen; er kan een toneelstuk worden opgevoerd of er komt een
cabaretier. Ook zijn er jeugddiensten waarin een dominee spreekt en een

combo, band of koor optreedt. Het is dus elke keer een verrassing hoe een
jeugddienst er uit ziet!De diensten worden georganiseerd door een groep

jongeren, welke regelmatig van samenstelling wisselt. Het is de taak van de
jeugddienstcommissie om zelf en samen met jongeren jeugd(kerk)diensten

te organiseren waarin onderwerpen behandeld worden die passen bij het
leven van jonge mensen van 12-25 jaar.

Wanneer ben jij welkom in een jeugddienst? Zet alvast in je agenda!

10 september 2023 (19:00 uur) Flex Rebooth                    
5 november 2023    (10:30 uur) Zandkunstenares Helene

     4 februari 2024       (19:00 uur)                                           
21 april 2024            (10.30 uur)                                           
2 juni 2024               (10.30 uur) kampdienst                      

Heb jij een tof idee of een reactie? Wil jij op de hoogte gehouden worden van
de jeugddiensten? Stuur een email naar jdc.tgj@gkwierden.nl 

We vinden het fijn dat jij komt!



Even voorstellen, wij zijn Marinus en Leonie den Hartogh. We zijn ergens eind
30, hebben samen drie lieve dochtertjes en we wonen in de wijk Zuidbroek in
Wierden. Wij mochten dit jaar de groep van brugklassers (12-13 jaar)
catechisatie geven en hopen dit ook volgend jaar weer te gaan doen.
In een  jaar komen we acht keer als groep bij elkaar, we hebben hiervoor een
aantal zondagen uitgekozen.
Dit jaar hebben we de catechisatie bij ons thuis gehouden, dat lukte met het
aantal jongeren dat meedeed. Elke keer bereiden we een onderwerp voor om
het samen over te hebben. Zo hebben we het gehad over bidden, wat houdt
het gebed eigenlijk in en mag je voor alles bidden? Tijdens een paar andere
keren hebben we het gehad over de Drie-eenheid: God de Vader, Jezus de
Zoon en de Heilige Geest. Wie zijn deze drie Personen en hoe kunnen wij ze
leren kennen en betrekken in ons
leven? Ook verschillende andere onderwerpen kwamen aan bod en de
jongeren mogen natuurlijk ons en elkaar allerlei vragen stellen en ideeën
opperen. Na het inhoudelijke gedeelte eten we gezellig met elkaar:
Hamburgers, pannenkoeken, tosti’s, nacho’s en zelfs kaiserschmarrn kwamen
voorbij!
Naast goede gesprekken vinden we het ook belangrijk om het gezellig te
hebben en dat de jongeren zich thuis voelen bij ons en bij elkaar. We hebben
genoten van de jongeren van dit jaar en zien uit om een nieuwe groep te
ontmoeten volgend jaar!

Groetjes Marinus en Leonie Den Hartogh

Wil je meer informatie? 
Mail naar leoniedenhartogh@gmail.com

Ps. de data voor deze catechisatie worden 
in de loop van het seizoen bekend gemaakt!



Wij zijn Martijn en Ester Maris en we geven catechisatie voor de 13- en 14-
jarige jongeren van onze kerk. In acht bijeenkomsten praten we met elkaar
over God, geloof, de kerk en de bijbel. Dat doen we aan de hand van thema’s,
waarbij we bijbelverhalen lezen, uitleg geven, met elkaar vragen stellen en
spellen doen. We sluiten het seizoen af met de ‘grote catechisatie quiz’ waarbij
er steeds weer fanatiek gestreden wordt tussen de verschillende quiz teams.
Het zijn gezellige avonden waarbij we hopen Jezus en ook elkaar een beetje
beter te leren kennen. 
Ben je 13 of 14 jaar? Zit je in de tweede klas? Dan hopen we ook jou
aankomend seizoen te ontmoeten!

Groetjes Martijn en Ester Maris

Wil je meer informatie? Je kunt mailen naar: ester.s.maris@gmail.com

Ps. de data voor deze catechisatie worden 
in de loop van het seizoen bekend gemaakt!



Catechisatiegroep voor 15-16-17 jarigen.

De oudste groep jeugd die naar catechisatie kan is voor 3 leeftijdsgroepen.
Hierna kun je door naar de catechisatie bij de dominee.
We komen meestal 6-7x in een seizoen bij elkaar. Dit doen we gezellig in de
lounge.
Het was tot nu toe altijd op zondagavond om 19.00 uur maar dat zou kunnen
veranderen. Inloop vooraf met een potje poolen bijvoorbeeld werd best wel
eens gedaan. Meestal duurt het één tot anderhalf uur. We praten over van
alles, maar hebben ook zeker doe-opdrachten want dat is vaak makkelijker
om tot een gesprek te komen. We volgen actuele onderwerpen waarbij we
vaak uitgaan van de website van de PKN en veelvuldig filmpjes van Denkstof
gebruiken. Ook hebben we altijd liederen, christelijk maar ook modern van
Youtube verwerkt. De gesprekken zijn open en meestal vliegt de tijd.
We hopen jullie komend seizoen (zo vaak mogelijk) te zien!

Edwin Schippers en Jan Willem Klaas
Wil je meer informatie? Mail naar Schippersrozemuller@outlook.com

Ps. de data voor deze catechisatie worden 
in de loop van het seizoen bekend gemaakt!



Ga je naar groep 4, 5 of 6 van de basisschool? Dan ben je welkom op de club
“spoorzoekers”!

Een keer in de 2 weken op vrijdagavond hebben we clubavond van 7 tot 8 uur
 ’s avonds. We verzamelen altijd eerst in de lounge van het

Ontmoetingscentrum. We spelen dan samen supergezellige spelletjes
afgewisseld met lekker knutselen naar aanleiding van het seizoen of thema.

Soms mogen we van de koster ook verstoppertje doen in de kerkzaal!! Ook
organiseren we wel eens een gezellige bioscoopavond, of is er een bingo met

prijsjes of een sjieke nieuwjaarsborrel met bubbelsap. Als afsluiting van het
seizoen is er altijd een leuke activiteit op een andere locatie, bijvoorbeeld

ergens met de hele club bowlen.
Elke clubavond is er volwassen leiding en zijn er tieners die ons meehelpen. We

drinken wat ranja in de pauze rond half 8 en dan is er meestal ook een koekje
of snoepje bij voor de nodige energie😉

Natuurlijk zijn we een club van de kerk, dus beginnen we elke avond
bijvoorbeeld met een nummer van “Make Some Noizz Kids” of denken we kort
na over een stukje uit ons clubboekje. We houden van God en van elkaar, dus

gaan we ook liefdevol met elkaar om zodat we samen een gezellige avond
hebben.

Klinkt je dat ook allemaal heel gezellig, neem dan gerust je klasgenootjes,
buurkinderen of vriendjes en vriendinnetjes mee naar de avond. Iedereen is

van harte welkom!

Groetjes Santy, Karen en Iris



Wij willen jou vertellen hoe leuk het is bij de clubavonden van groep 7 en 8. 
Wat wij zoal doen? 
Op de eerste clubavond organiseren wij altijd een kennismakingsspel. Dus als
je nog nooit naar de club van groep 4,5 of 6 bent geweest, leer je, zoals het spel
al zegt, iedereen alvast een beetje kennen.
De andere avonden organiseren wij: allerlei spellen, zoals weerwolven, houden
we filmavonden (met natuurlijk chips&popcorn) of zijn we creatief bezig. 
(Je mag natuurlijk ook zelf iets leuks verzinnen voor een clubavond.)
Op de laatste clubavond gaan we vaak naar de Indoor kermis van Preston
Palace. Dit is ook altijd een leuke avond met spectaculaire attracties, frisdrank,
ijs & lekkernijen.
Ter afsluiting van het clubseizoen kan jij samen met groep 4 t/m klas 3 op een
mega leuk kampweekend! Hier ziet iedereen elk jaar weer naar uit (dit geldt
ook voor de leiding).
Lijkt jou dit nou helemaal te gek? Dan ben jij van harte welkom! In dit boekje
kun je de data vinden voor de Railrunners.

Groetjes Marion, Karin, Martine en Iris



Zit je in het eerste, tweede of derde jaar van het voortgezet onderwijs?
Dan is deze club voor jou!
Tien keer per jaar organiseren we op de vrijdagavond een gezellig
clubavond in de jeugdruimte van de Hervormde Kapel. Op deze avonden
is er ruimte om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Soms door
middel van een spel en soms door middel van een quiz. Deze avonden zijn
er vooral om samen plezier te hebben, te kletsen en samen te chillen.
Dus, graag tot ziens!!

Groetjes Henk-Jan, Dennis, Desiree en Lisane



Spoorzoekers
13 oktober 2023

10 november 2023
24 november 2023
8 december 2023

22 december 2023
19 januari 2024
2 februari 2024

16 februari 2024
1 maart 2024

15 maart 2024
5 april 2024

26 april 2024

Railrunners
20 oktober 2023

3 november 2023
17 november 2023
1 december 2023

15 december 2023
12 januari 2024
26 januari 2024
9 februari 2024

23 februari 2024
8 maart 2024

22 maart 2024
26 april 2024

 Koplopers
27 oktober 2023

10 november 2023
24 november 2023
8 december 2023

22 december 2023
19 januari 2024
2 februari 2024

16 februari 2024
1 maart 2024

15 maart 2024
12 april 2024
26 april 2024

Er worden clubavonden georganiseerd voor alle kinderen vanaf groep 4 
 De spoorzoekers; groep 4,5,6 (in onze kerk)
 De railrunners; groep 7 en 8 (in onze kerk)
 De koplopers; klas 1, 2 en 3 VO (in de Hervormde Kapel)
De club wordt om de week gegeven van 19.00 – 20.00 uur.
De contributie is €10 voor alle avonden of €1 per keer.
Voor de trouwe clubgangers organiseren we op het einde van het
seizoen ook een clubkamp.
Dennis Gierveld is de club-coördinator. Heb je vragen over de club, dan
kun je hem bellen 06-54946932



Startweekend van de kerk
Elke kerkelijk jaar starten wij feestelijk! 
Zaterdag 9 september openen we het weekend
met activiteiten voor de jeugd.
Zondag 10 september hebben we de hele zondag
een leuke dag! We sluiten af met een jeugddienst.

EO-jongerendag
Afgelopen jaar zijn we met een aantal jongeren
naar de EO-jongerendag geweest! Dit was een

enorm succes. Wat hebben we genoten, het was 1
groot feest. Ook aankomend jaar hopen we dit

weer te organiseren,
Picknick
Tegen de zomervakantie aan organiseren we een
picknick bij het Lage Veld. Na de ochtenddienst gaan
we hier met iedereen die het leuk vindt naartoe!
Houd het kerkblad goed in de gaten voor de picknick
van dit jaar!

Diaconaal project
We hebben het streven om komend kerkelijk jaar

een diaconaal project te organiseren, met de
jeugd. Houd het kerkblad/website in de gaten.

Gezinsdiensten
Met Kerst en Pasen organiseren we speciale gezinsdiensten.
Deze diensten worden door de kindernevendienst georganiseerd. 
25 december 2023    9.00 uur
31 maart 2024          10.30 uur



Henk-Jan en Livia Tijhof
Wij zijn Henk-Jan en Livia Tijhof. Wij zijn sinds september 2021
jeugdouderling en delen onze taak. Henk-Jan heeft een rol als leiding van de
club en Livia is leiding binnen de kindernevendienst.
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen over God horen. Dat ze de verhalen
uit de bijbel kennen en daardoor weten dat ze heel speciaal zijn. 
Onze missie is; Heb God lief bovenal en je naaste als jezelf. We hopen dat de
jeugd zich verbonden mag voelen met God, het geloof en met elkaar. Daarom
doen we ons best, samen met heel veel jeugdwerkers binnen onze gemeente,
mooie momenten te organiseren. 
Henk-Jan is 45 jaar en geboren in Wierden. Ikzelf ben ook 45 jaar en heb mijn
jeugd in Enter gewoond. We hebben twee prachtige zonen gekregen; Jelle
(16) en Jitse (11). Samen wonen we met veel plezier aan de Kruizemunthof 37
in Wierden. Je kunt ons mailen livia.tijhof@gkwierden.nl of
henkjan.tijhof@gkwierden.nl. 
Je mag ons ook bellen. Livia: 0644256131 Henk-Jan: 06-21586163

Kirsten Steen-Oosterveld
Sinds vorig jaar ben ik jeugdouderling. Dat doe ik met heel veel plezier. Ik
vind het geweldig om met tieners en jongeren te werken. Hen te laten zien
dat een leven met God geweldig is! Daarom richt ik me als jeugdouderling op
deze doelgroep (tienerkerk, jeugddiensten, EO-jongerendag enz.)
Ik ben 40 jaar, ben geboren op een boerderij in Almelo. Getrouwd met Rik
Steen en wij hebben 2 kinderen: Saar (12) en Jur (11).
Heb je vragen/opmerkingen dan kun je me altijd een appje sturen of mij
mailen.
06-20367712 / kirsten.steen@gkwierden.nl 





Door te helpen bij 1 van de activiteiten.
Door te bidden voor de jeugd, jeugdwerkers en jeugdwerk.
Door ons financieel te ondersteunen. 

Wilt u/jij al dit toffe jeugdwerk ondersteunen? Dat kan! 

         Hieronder staat de GIVT-code voor al het jeugdwerk in
         onze gemeente.

Bedankt voor je tijd, je gebed en je financiële ondersteuning!




